Joris Iven, de bibliotheek van Diepenbeek ¢ Uitgeverij P
nodigen u en uw vrienden graag uit
op Gedichtendag donderdag 25 januari 2024 om 19u3o
in het GC De Plak, Servaesplein 14 te 3590 Diepenbeek
voor de presentatie n.a.v. Joris’ zeventigste verjaardag van zijn Parnassus-bloemlezing

Joris Iven

Onderdak

Fen keuze uit de gedichten

Met een voorbeschouwing door

Dirk de Geest




PROGRAMMA

» Prof. dr em. DIRK DE GEEST (KULeuven) leidt ons rond in het 35-jarig dichterschap van JORIS IVEN.

« Vrienden, collega-dichters en de dichter lezen gedichten uit Onderdak onder muzikale begeleiding van
CHEN JOHN-LI (piano) en MICHEL PIETERS (viool).

+ BETSY SANDRINE & JO CLAES zingen.
« Uitgever LEO PEERAER overhandigt de eerste exemplaren.

- Tijdens de receptie — met sfeermakend verjaardagsconcert door de Limburgse jazzgroep SURPLUSBAND —
signeert JORIS IVEN zijn bloemlezing.

Toegang gratis. Gelieve uw aanwezigheid voor dinsdag 23 januari e.k. te melden via vrijetijdsloket@diepenbeek.be of telefonisch 011 49 19 00
of via de rechtstreekse inschrijvingslink https:|/diepenbeek.kwandoo.com/activity/subscribe/95859

Lied van Moynalty

Ik sta bij Maura’s graf en kijk over de heuvels uit. De heuvels
krommen hun rug in Moynalty en zijn dicht bij elkaar gaan
liggen om generaties geheimen te bewaren. De klimop klimt
in de bomen in Moynalty en de bomen spreiden hun takken
over de heuvels uit. Ze beschermen de doden in Moynalty.
De wolken hangen zwaar boven de heuvels, de weiden en

de akkers. De wolken wegen op Moynalty. De doden houden
zich schuil en bevolken de leegstaande huizen in Moynalty.
Ze praten met de levenden en eten van hun borden in
Moynalty. De huizen hebben een waardigheid gelijk aan

die van de bomen in Moynalty. Ze herbergen de doden

en de doden leven in Moynalty. Ik sta bij het graf en knijp

in je handen, en in die van je moeder, Maura, in Moynalty.
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ONDERDAK

Onderdak is een bloemlezing uit het dichterlijk oeuvre
van Joris Iven en brengt zo’n 35 jaar dichterschap
in kaart. Alle gedichten, die in de loop der jaren bijj
verschillende uitgevers verschenen, zijn in deze keuze
samengebracht. En ze zijn aangevuld met een nieuwe
dichtbundel In de bas-fonds van een aartsengel.

In zijn voorbeschouwing omschrijft professor Dirk de
Geest de dichter als “een eigentijds romanticus”, een
dichter die wordt gestuurd door zijn dromen en zijn
verlangens, maar die zich er tegelijk van bewust is
dat die slechts deels of helemaal niet kunnen worden

Onderweg

Waar ik ook ga,

mijn verleden draag ik in mijn handen mee

en ik ga niet achteruit.

Wat ik heb gevonden, is een spoor,

geen onderdak.

Ik ontsnap uit wat ik lees en loop

plompverloren door de straten van weleer.

Hier wordt geploegd, hier worden voren opengelegd,

en het zijn voren die ik ken.

Waar is de jachthond

die op de glijbaan van de heuvel
zijn neus in de wind steekt?

Het gaat over kwijtraken, het draait om verlies.

Ik blijf zoeken naar straatnaam en huisnummer,

maar mis de kaart. Dwaal

met zwervers, bedelaars en straatartiesten.

Zij verbinden en maken los,

halen aan en stoten af.

Wat ons bindt, is wat we missen.

gerealiseerd. Deze tweespalt tussen verlangen en rea-
liteit is de basis waarop de poézie van Joris Iven zich
ontwikkelt.

Dirk de Geest schrijft hierover: “Romantisch is de
obsessie met het onvolmaakte van het bestaan en de
niet te stillen honger naar het absolute. Poézie is in
dit kader een toevluchtsoord, dat als alternatief voor
de banale wereld geldt. De titel van deze bloemlezing,
Onderdak, verwijst dan ook niet toevallig naar het
beroemde vers van J.J. Slauerhoft: Alleen in mijn gedich-
ten kan ik wonen, | Nooit vond ik ergens anders onderdak.”




Joris Iven
(Diepenbeek, 1954)

Joris IVeN is dichter, poézievertaler, recensent en criticus.
Beschouwingen van hem waren te horen op Radio 3 en te
lezen in diverse literaire tijdschriften en in de regionale
krant Het Belang van Limburg. Als redacteur was hij actief
in de literaire tijdschriften Letters en Deus ex Machina. Hij
publiceerde een aanzienlijk aantal dichtbundels: Galerie
De Taxus (1987), Egyptisch zwart (1993), Perkament|Testament
(2001), Alles bij elkaar (2005), Ninglinspo (2009), Sluiter|
Sluier (2009), Braziliaans blauw (2012), Shimizu, zuiver water
(2014), Stabat filius (2016) en De weg naar Pitchipoi (2021).
In de bundels Perkament/Testament en Sluiter/Sluier zijn
kunstfoto’s van Willy Vanheers opgenomen. Voor zijn
debuutbundel ontving Joris Iven de Nederlandse Mathias
Kempprijs in 1988 en voor het gedicht In de archieven:
testamenten en brieven uit de bundel Alles bij elkaar werd
hij in 2005 bekroond met de Pieter Geert Buckinxprijs.
In 2013 ontving Joris Iven de Poézieprijs Den Hopsack
voor het gedicht Wat me toekomt. In deze bundel Onderdak,
een keuze uit zijn werk, vindt de lezer voor het eerst alle
gedichten in de volgorde van hun ontstaan. Bovendien
werd deze keuze aangevuld met gedichten uit een nieuwe,
niet eerder gepubliceerde bundel In de bas-fonds van een
aartsengel. In deze bundel neemt hij de lezer mee op een
wandeling langs plekken die herinneren aan de Brusselse
art-nouveau architect Victor Horta.

Over Galerie De Taxus (Uitgeverij Manteau, 1987)

‘... een bevreemdende en intrigerende bundel, die echter zijn
geheim niet gemakkelijk prijsgeeft en de lezer voor raadsels
stelt ...’

RUDOLE VAN DE PERRE in Boekengids

Over Egyptisch zwart (Leuvense Schrijversaktie, 1993)

‘... rijke bundel, getuigt van een ruime kennis van tradities
en gebruiken (...) stijlvol geheel waarin de diverse lagen een
fijnzinnig huwelijk met elkaar sluiten.’

STEFAN VAN DEN BOSSCHE in Boekengids

Over Perkament|Testament (2001)

‘... Iven hanteert een soepele versvorm, die op het eerste
gezicht nogal keuvelend aandoet maar, bij nader toezien,
bijzonder vakkundig en functioneel wordt aangewend.’

DIRK DE GEEST in Lees[dee

Over Alles bij elkaar (Uitgeverij P, 2005)
‘... een bundel die een plekje verdient in uw boekenkast.’
YVES JORIS in Meander

Over Braziliaans blauw (Uitgeverij P, 2012)

‘Iven werkt al vele jaren aan een oeuvre dat, precies omdat het
zo weinig aansluit bij trends, vaak ten onrechte onopgemerkt
is gebleven. Zijn poétisch domein ligt buiten ons taalgebied.
Zijn manier van schrijven net zo goed. Het baart geen
verwondering dat Iven ook flink wat heeft vertaald: zijn hele
wereld lijkt wel een vertaalde wereld.’

Luuk GRuwEz in De Standaard der Letteren

Over Stabat filius (Uitgeverij P, 2016)
‘... 1s een schitterende, hartverscheurende bundel.’

NICOLE VAN OVERSTRAETEN in De Auteur

Over De weg naar Pitchipoi (Uitgeverij P, 2021)

‘... een beklijvende en beklemmende queeste naar zijn
oorsprong, die naarmate de bundel vordert een tocht is naar
zichzelf. (...) Twijfel, onmacht en ontreddering spreken haast
uit elk gedicht.’

RicHARD FOQUE in De Auteur



O zal alleen/met ... pers. aanwezig zijn op Gedichtendag, donderdag 25 januari 2024 om 19u3o in het GC De Plak, Servaesplein 14
te 3590 Diepenbeek op de boekvoorstelling van ONDERDAK

O tekent in voor ... ex. van de bloemlezingl (192 blz.) aan de voorintekenprijs van 20,00 euro (vanaf 26 januari: 22,00 euro)
via overschrijving op rekening IBAN BEo8 4310 5290 8113 — BIC KREDBEBB van Uitgeverij P
en vermeldt het bestelde.

O haalt het bestelde op bij de voorstelling op donderdag 25 januari.

O wenst de bundel thuis te ontvangen (verzendkosten 4,5 euro/exemplaar).

Ook verkrijgbaar in de betere boekhandel.

Graag deze kaart voor dinsdag 23 januari 2024 bezorgen aan Uitgeverij P, Sint-Antoniusberg ¢ te 3000 Leuven,
of via contact@uitgeverijp.be - Tel: 016 23 12 45



